
 
 
 

De Sint-Martinuskerk. Het bekijken meer dan waard!  
 
Uit alle hoeken en gaten van ons land is het kerkelijk meubilair afkomstig. De ruimte is 

te beperkt om hier de hele geschiedenis te vertellen. Het beste is het om zelf eens langs 

te komen en alles te bekijken.  

 

 

Volgens velen is de Sint-Martinuskerk in 

Halsteren niet alleen de oudste kerk in de regio, 

maar heeft hij bovendien de rijkste geschiedenis.  

 

Er worden niet voor niets rondleidingen verzorgd 

waarbij de geschiedenis compleet verteld wordt. 

En wees niet bang dat er reeksen jaartallen 

langskomen, want daar hebben degenen die u 

de geschiedenis vertellen zelf ook een hekel aan.  

Ook is de toren recent toegankelijk gemaakt voor 

publiek. 

 

Tijdens de rondleiding en onder begeleiding kan 

de toren worden beklommen.  

 

Een rondleiding van dit gebouw begint altijd bij 

de steen die ingemetseld is in een steunbeer van 

het koor. Daarop staat: deses choer was 

ghemaect int jaer os here doen men screef 

dusent vier hondert en sueve en viftich. Velen 

maken hieruit op dat de kerk gebouwd is in de 

15e eeuw.  

 

Nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere kerk. U bent van harte welkom voor een 

rondleiding.  

Een rondleiding duurt één tot anderhalf uur. De kosten zijn € 3,-- per persoon voor 

groepen vanaf 4 personen. Voor grote groepen gelden andere tarieven. (De 

entreegelden zijn bestemd voor het onderhoud van deze kerk.)  

 

Voor een rondleiding belt u de heer B. van Weesep tel. 0164-683941/ 06-51196991 


